
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stichting Ik vraag me af 

 

 

Stolpersteine in 

Eibergen 

 

Weinig is er van het Joodse erfgoed overgeble-

ven. Zoals men cynisch zegt: gelukkig hebben 

we de foto’s nog. De synagoge, waar een steen 

komt te liggen voor Bettus van Gelder, is ingewijd 

op 25 augustus 1848. Na de oorlog bestond er 

geen Joodse gemeenschap meer en is de 

synagoge verkocht aan de gemeente, die het 

gebouw liet slopen in 1961. 

 

 

 

Op 14 oktober 2018 werden er 13 stolpersteine 
gelegd voor de huizen van Joodse inwoners 
van Eibergen die niet teruggekeerd zijn uit de 
oorlog.  
 
Stichting “Ik vraag me af” is in 2014 opgericht 
om het Joodse erfgoed van Eibergen in beeld 
te brengen en te bewaren. 
 
 
Op het herdenkingsmonument staan nu ook de 
vergeten namen van de in Eibergen geboren 
Joodse mensen.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting “Ik vraag me af” 
verzorgen ook rondleidingen om het Joodse 
erfgoed voor zover het er nog is te laten zien, 
o.a. de Joodse begraafplaats, de Jöddenbulten. 
 
 
 
 

 



 

 

 

J.W. Hagemanstraat 37 (zie nr. 1) 

Hier worden de stenen gelegd voor: 

 

Leonardus Menco 1896-1943 

Salomon Abraham Menco 1932-1943 

 

 

J.W. Hagemanstraat 29 (zie nr. 2) 

Hier wordt de steen gelegd voor: 

 

Betje Zion-Gans 1877-1943 

 

 

 

Hoek Kleine Hagen/Kerkstraat (zie nr. 3) 

Hier wordt de steen gelegd voor: 

 

Bettus van Gelder 1915-1943 

(Van hem is bekend dat hij zijn intrek 

genomen had in de synagoge) 

 

 

 

 

Wilt u ons steunen met een donatie  

neem dan contact op met: 

info@stichtingikvraagmeaf.nl 

of met het secretariaat: 

Korenbloemstraat 17   

7151 GD Eibergen 

 

 

 

Grotestraat 64-66 (zie nr. 4) 

Hier worden de stenen gelegd voor: 

 

Levie Herschel 1883-1942 

Aaltje Herschel-Maas 1879-1942 

Hartog Herschel 1910-1945 

Abraham Salomon Herschel 1912-1945 

Eleazer Herschel 1915-1943 

 

Michiel van Thijn 1871-1942 

 

 

 

 

Kerkstraat 9 (zie nr. 5) 

Hier worden stenen gelegd voor: 

 

Mietje Maas-Herschel 1886-1943 

Abraham Bernard Maas 1910-1943 

Herman Maas 1921-1945 

 

 

 

 

Het leggen van de stolpersteine is door  

vele handen mogelijk gemaakt en daar- 

voor wil  Stichting “Ik vraag me af…”  

ook iedereen bedanken. 
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